
LỄ GIỖ Ngày 10 tháng 3 năm Canh Thìn (dl, 18/4/2024) 

GIỖ ÔNG BÀ CỐ TỔ VÕ VĂN SẮC VÀ NGUYỄN THỊ SẠN 

TẠI VÕ TỘC TỪ ĐƯỜNG XÃ HẬU MỸ BẮC B, HUYỆN CÁI BÈ, 

 TỈNH  TIỀN GIANG  

 

Kính thưa các vị khách quý và bà con dòng họ, 

Hôm nay ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Canh Thìn (Dl là 

18/4/2024), các thế hệ con cháu dòng họ Võ và quý quan khách tề tựu 

về đây, thành kính dâng hương tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương và 

tưởng niệm các bậc tiền bối đã khai sinh đất nước, các anh hùng liệt sĩ 

đã hy sinh cho nền độc lập của nước nhà. Đặc biệt là tưởng nhớ Ông 

bà Võ Văn Sắc – Nguyễn Thị Sạn là hai bậc Cố Tổ đã đến đây sinh cơ 

lập nghiệp và khai sáng dòng họ Võ tại Xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái 

Bè, Tỉnh Tiền Giang.  

Tôi xin thay mặt Ban tổ chức tỏ lời cảm ơn các vị khách quý Đại 

diện Chính quyền và các Đoàn thể, các cô bác, các anh chị ở địa phương 

đã đến tham dự buổi lễ, đặc biệt hoan nghinh bà con thân tộc, các thế 

hệ con cháu thuộc Võ tộc từ đường đã về tham dự đầy đủ. 

Kính thưa các vị khách quý và bà con dòng họ, 

  Cố Tổ Võ Văn Sắc quê ở làng Mỹ Hạnh Đông, xóm Bánh Tét, 

dưới kinh 12, thuộc Huyện Cai Lậy, giáp ranh huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền 

Giang. Hưởng ứng chính sách khai hoang của danh tướng Nguyễn Tri 

Phương, sau khi mở kinh, ông bà đi từ xóm Bánh Tét lên Ấp Hậu Quới, 

xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, khai khẩn 10 mẫu đất hoang để cày 

cấy, gieo sạ, mở đầu việc xây dựng cơ nghiệp cho con cháu dòng họ 

Võ tại đây. 

Hai Ông Bà sinh được 10 người con, mất lúc trẻ 4 người, mất lúc già 

6 người, mồ mả và các chi tộc sống rải rác trong các huyện của tỉnh Tiền 

giang, đa số ở huyện Cái Bè và Cai Lậy, số ít ở tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau.   

Tổng  số con và cháu của hai ông bà gầy dựng thuộc các thế hệ đến nay, 

theo một nghiên cứu cách đây 5 năm, khoảng 200 người, sống chủ yếu 

bằng nghề nông.   



Cuộc sống của hai ông bà cố tổ trong những năm tháng khai hoang 

lập nghiệp ở vùng đất này là rất gian khổ, vì hầu hết đất đai ở Cái Bè, 

Cai Lậy đều thuộc vùng Đồng Tháp Mười hoang hoá: rắn rết, thú dữ, 

muỗi mòng, đĩa vắt… nước phèn quanh năm.  Ông và Bà đã phải chịu 

đựng và vượt qua muôn vàn khó khăn, không chỉ khắc phục cảnh nước 

độc, rừng hoang thuở ban sơ mà còn chống lại thú dữ bằng công cụ lao 

động thô sơ; phải đem sức người ra vừa bảo vệ mạng sống, vừa lao động 

đem lại kinh tế trong điều kiện xã hội sơ khai lúc bấy giờ.  

Ông bà đã để lại tấm gương về tính kiên trì, lòng gan dạ và sự sáng 

tạo trong đối phó với thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống. 

Hai Ông bà thuộc đời thứ nhứt dòng họ Võ tại Thiên Hộ này. 

Về hoạt động của Võ tộc từ đường 

- Ông Tám Võ Văn Phát là người đại diện của Võ tộc từ đường ở 

địa phương với tư cách là uỷ viên Hội đồng Xã thường xuyên liên hệ 

các tổ chức đoàn thể, nhân dân và chính quyền địa phương thăm hỏi, 

chia sẻ những khó khăn của bà con. Tiếp xúc các đại diện các dòng họ 

trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về việc thờ 

cúng trong dòng họ. 

- Tiếp tục phối hợp với Võ đường Nam Huỳnh Đạo ở TP HCM 

tổ chức khoá đào tạo Võ sinh Nam Huỳnh Đạo do Võ sư Bình phụ 

trách. Lớp học được duy trì ngày chủ nhật hàng tuần. Số võ sinh khoảng 

30 em. 

- Các bậc cha mẹ và các cháu trong họ tiếp tục ổn định công ăn 

việc làm ở địa phương, đa số làm nghề nông (trồng lúa), một số trồng 

dưa, làm vườn (trồng mít, chuối, …), một số buôn bán, làm thợ hồ, làm 

dịch vụ (lau gạo), nhìn chung là bảo đảm cuộc sống gia đình.  

 - Tiếp tục theo dõi và giúp đỡ các cháu trong họ đi học tại TP 

HCM.  

 

 

 



Những bài học nhân giỗ Tổ Hùng Vương và Ông bà Cố Tổ Võ Văn Sắc và 

bà Cố Tổ Nguyễn Thị Sạn 

Những bài học đó các thế hệ con cháu dòng họ Võ tại Võ tộc từ đường đều có thể 

biết và có thể nói ra cho mọi người cùng nghe. Dưới đây là một số bài học gợi ý: 

Bài học thứ nhứt, không quên cội nguồn dân tộc, tổ tiên, đồng bào, dòng họ và 

gia đình; Giữ gìn sự đoàn kết từ trong gia đình ra dòng họ và bà con thôn xóm. 

Chia sẻ khó khăn và giúp nhau trong cuộc sống.  

Bài học thứ hai, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà 

nước. Cùng với bà con và nhân dân xây dựng xã Hậu Mỹ Bắc B trở thành địa 

phương văn hoá, có đời sống tiến bộ, giàu mạnh.  

Bài học thứ ba, chăm lo cho các cháu mạnh khoẻ, học tập tốt, có ngành nghề được 

đào tạo bài bản, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.  

Xin cảm ơn các vị đại biểu, các bà con, các cô chú và anh chị em.   

MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý SINH HOẠT 

1) Cho biết một sự kiện quan trọng gần đây diễn ra trong xã Hậu Mỹ Bắc B? 

(Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Hậu Mỹ Bắc B) 

2) Dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học-THCS): Hãy chỉ một người lớn tuổi và 

cho biết mối quan hệ thân tộc giữa cháu với người lớn tuổi ấy.  

3) Có hai câu ca dao nhắc ngày giỗ Tổ Hùng Vương là hai câu gì? 

- Dù ai đi ngược về xuôi, 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. 

- Dù ai đi ngược gần xa, 

Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng 3 mùng 10. 



4) Ngày Giỗ Tổ của dòng họ nhắc ta điều gì? 

Đáp án xoay quanh các bài học nêu trên. 

 


